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m— NTRODUCTIE ———

s het niet geweldig dat God je altijd hoort als je

bidt? Zelfs als je het fluistert, hoort God het. En

als Hij het hoort, kun je er zeker van zijn dat Hij
antwoordt.

God zei dat we moeten bidden, omdat Hij onze
gebden graag hoort en beantwoordt. Hij zei: “Als je
Mij roept, geef Ik antwoord. Als er gevaar is, ben

Ik bij je.” (Psalmen 91:15 BGT). Dat is het heerlijke
van bidden.

Ik las een keer het verhaal van iemand, die al een tijdje
naar een kerk ging maar zijn hart niet aan de Heer
wilde geven en niet wilde bidden.

Op een dag vroeg iemand hem waarom hij niet bad.
Weet je wat hij zei? Hij wist niet zeker of mensen wel
antwoorden ontvangen als ze bidden!

Sommige kinderen denken dat ook. Ze vragen zich af
of ze wel zullen bidden, omdat ze niet zeker weten of



Introductie

God ze zal horen.

In dit boek over bidden, zul je leren wat bidden is, en
wat je er aan hebt. Je gaat leren hoe je vanuit je hart
kunt bidden, hoe belangrijk de Naam van Jezus is., en
nog veel meer.

Als je dit boek uitgelezen hebt, zul je zoveel geleerd
hebben over gebed, dat bidden één van je favoriete
dingen wordt om te doen!

Er staan opdrachtjes aan het einde van elk hoofdstuk.
Die helpen je om alles wat je leerde te onthouden en
ermee te oefenen. Veel leesplezier, God zegene je!

Pastar Cltnce Oyakticlome



HOOFDSTUK EEN
— GOD IS EEN VADER —

“Is God echt een Vader?”

omgaan met God, omdat ze niet weten wie Hij

nu eigenlijk is. Ze denken dat Hij ergens in de

ruimte leeft, en dat het dus moeilijk is om met Hem
om te gaan.

: ; ommige kinderen weten niet hoe ze moeten

P
e ® Op een dag werd er aan een jongen
gevraagd wat Hij over God dacht. “Nou,
als ik ergens hulp bij nodig heb, dan vraag
ik God daarom,” zei hij. “Maar niet bij
mijn huiswerk, want mijn moeder zegt
dat ik dat zelf moet doen.”

Weet je, God is niet zomaar een God die
ergens in de ruimte leeft, of Degene die je roept als je
hulp nodig hebt. Hij is een Vader en een Vriend;
Iemand die dichtbij is, en die je kunt vertrouwen.

God houdt heel veel van jou. Hij zoekt niet naar een
kans om je te straffen voor wat je verkeerd hebt
gedaan. Nee, Hij houdt van je en wil dat jij dat weet.
Zijn liefde voor jou is groter dan jij je ooit kunt
voorstellen.



God is een vader

En raad eens? Hij houdt van jou alsof je de enige op
aarde bent. Hij bewees Zijn liefde voor jou door Zijn
Zoon te sturen, Jezus, om voor jouw zonden te
sterven, en om jou een gloednieuw leven en nieuwe
natuur te geven. De Bijbel zegt:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maayr eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).

Wat je ook gedaan hebt, Gods liefde is uitzonderlijk en
groter dan de liefde die enige andere persoon voor jou
heeft. Je kunt het niet vergelijken met de liefde die je
vader, moeder of je vrienden voor je hebben. Hij zegt
in Zijn Woord:

“...Jk heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je
altijd vergezellen” (Jeremia 31:3b NBV).

Dus, God wil niet dat je met Hem omgaat
als een onbekende, Hij wil een Vader voor
je zijn. Hij wil een Vader-kind relatie
hebben met jou. Maar, je moet opnieuw
geboren worden zodat God je Vader
kan zijn. Hoe? Door Jezus Christus
te ontvangen als je Heer en Redder.

“...als u zegt dat Jezus Christus
uw Heer is en als u met heel uw




Laten we bidden

hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft
opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw
hart op Christus te vertrouwen, wordt u
rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te
komen, wordt u gered.” (Romeinen 10:9-10 HTB).

Zeg dit gebed hardop, om Jezus te ontvangen als de
Heer van jouw leven:

“Lieve Heere God, ik geloof met heel mijn hart in Jezus
Christus, de Zoon van de levende God. ik geloof dat
Hij voor mij stierf, en dat God Hem opwekte uit de
dood. Ik geloof dat Hij nu levend is. Ik belijd met mijn
mond: vanaf vandaag is Jezus de Heer van mijn leven.
Door Hem, en in Zijn Naam, heb ik eeuwig leven; ik
ben opnieuw geboren. Dank U Heer, dat U mijn ziel
heeft gered! Nu ben ik een kind van God. Halleluja!”

Gefeliciteerd! Nu ben je een kind van God, en hoor je

bij Gods familie!

God is heel blij dat je Zijn kind bent, en Hij wil dat je
een hechte relatie met Hem hebt. Een geweldige
manier waarop je met God kunt omgaan, is bidden.

In de volgende hoofdstukken zul je ontdekken, hoe je
rijke omgang met God kunt hebben door gebed.



God is een vader

C ACTIVITEITEN>

Omcirkel de letter met het juiste antwoord

/1. God wil dat je met Hem omgaat als
A. een onbekende
B. een grote God hoog in de hemel

C. je Vader
D. een leraar

2. Maak deze zin af: “Je moet ... zodat God je
Vader kan zijn.”

A. veel bidden

B. opnieuw geboren worden

C. naar de kerk gaan

D. een Christelijke naam hebben

3. Als je opnieuw geboren wordt, hoor je bij
Gods
A. Huis
B. Familie
C. School
D. Koor

4. Maak dit Bijbelvers af: “als u zegt dat Jezus
Christus uw Heer is en als u met heel uw hart
gelooft dat God Hem uit de dood heeft
opgewekt zult u ” (Romeinen 10:9)

A. God kennen

B. Beter kunnen bidden

C. Naar de hemel gaan

\D. Gered worden




HOOFDSTUK TWEE

— WAT IS GEBED? —

“Gebed is toch God vragen om de
dingen die ik nodig heb?”

oL




Wat is gebed?

eb je weleens nagedacht over wat gebed is?
Sommigen denken dat het vragen aan God
om de dingen die ze nodig hebben, gebed is;
anderen zeggen dat het een manier is om te zorgen dat
God iets voor hen doet. Ze zeggen bijvoorbeeld dit
soort dingen: “Vader, ik heb nieuwe kleren
nodig.” “ Heer, het is tijd voor nieuwe
schoenen.” “Heer, zorg alstublieft dat
we naar de dierentuin gaan”
enzovoorts. Maar nee, gebed is veel
meer dan dat.

Mag je God dan niet vragen om de
dingen die je nodig hebt? Natuurlijk
wel. Want God om dingen vragen, hoort
ook bij bidden. Maar het is niet alles van het bidden.

Bijvoorbeeld: de relatie tussen jou en je vader of
moeder gaat niet om het vragen om dingen
die je wilt hebben, of om wat je graag wilt
dat ze voor je doen. Het is veel meer dan
dat. Soms praat je met je vader of
moeder over je vrienden, films die je leuk
vindt, huiswerk, of de spelletjes die je op
school gedaan hebt. Op dezelfde manier
wil God dat je vrij bent om jezelf te uiten, en
hem te vertellen over werkelijk alles. Dit kun je

doen door gebed.

Dus wat is gebed precies? 1n




Laten we bidden

Gebed is omgang met de Heer, en omgang is een
vriendschappelijke relatie onderling of tussen
personen. Tijdens het gebed, ontwildkel je een speciale
relatie met de Heer. Dan vertel je Hem hoeveel je van
Hem houdt, hoe je je voelt, of wat er in je gedachten
speelt. Het is een moment waarop je een heerlijke tijd
hebt, in gesprek met de Heer. Dit betekent, dat jij niet
de enige bent die praat, Hij praat ook tegen jou, en jij
luistert naar Hem.

Dus, bidden helpt je om de Heer beter te kennen, en
het versterkt je relatie

met Hem. Dit zijn | =
een paar redenen H“

waarom bidden zo '

ontzettend fijn is! g A N

4\/
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Wat is gebed?

CACTIVITEITEN )

Omcirkel de letter met het juiste antwoord

(1. Sommigen denken dat gebed gaat om_____ )
A. Het vragen aan God om dingen die ze nodig hebben
B. Het zorgen dat God iets voor hen doet
C. Het vragen aan God om voor hen te zorgen
D. Alles wat hierboven staat

2. Welke van de zinnen over gebed klopt?
A. Gebed zorgt dat God van je houdt

B. Gebed is omgang met de Heer

C. Gebed is klagen tegen de Heer

D. Gebed is storend voor God

3. Gebed versterkt je relatie met God.
A. Waar

B. Niet waar

C. Weet ik niet zeker

D. Misschien wel

4. Gebedstijden zijn speciaal omdat je

A. Kunt klagen over dingen die je niet leuk vindt

B. Kunt genieten van de Vader-kind relatie die je hebt
met de Heer

C. Kunt zorgen dat de Heer doet wat jij wil

D. Dingen kunt vragen en krijgen wat je wilt

5. God wil dat je vrij bent om jezelf te uiten, en Hem
werkelijk alles vertelt.
\A. Waar B. Niet waar e/
13




Hoofdstuk Drie

DE HEER HOORT
" JE GRAAG BIDDEN

“Hoe kan God mij nu nog horen, als er heel veel
mensen op hetzelfde moment tot Hem bidden?“




De heer hoort je graag bidden

vallen als ze bidden. “Er zijn heel veel mensen

over de hele wereld, die bidden tot God op
hetzelfde moment,” zeggen ze. “Hoe zou God mij nu
kunnen horen?”

: ;ommige kinderen denken dat ze God lastig

Ze denken dat God te druk bezig is, 6f met het
oplossen van de problemen in de wereld, 6f met het
regelen van de lange lijsten met gebedsverzoeken. Ze
denken dat Hij dus geen tijd heeft om hun eigen gebed
aandacht te geven. Dat is niet waar. Laat nooit zulke

gedachten binnen in je hart.
‘ - :‘. God kan alles op hetzelfde moment, want

Hij is God. Hij kan met iemand aan het
praten zijn die aan de andere kant van de
wereld is, en op hetzelfde moment naar
jou luisteren met alle aandacht alsof Hij
met niemand anders bezig is. Dus, je ziet
het, God heeft het nooit te druk voor jou.

Bovendien gebeurt het nooit, dat God jou
iets niet geeft omdat iemand anders al om
hetzelfde had gevraagd. Hij vindt het gebed
van iemand anders niet belangrijker dan het
jouwe. God luistert naar jou alsof jij de enige
bent die bidt. En omdat Hij luistert, zal Hij
ook antwoorden! Wauw, is dat niet
prachtig?!

15




Laten we bidden

Dus, denk eraan dat de Heer jou elke keer als je bidt,
graag wil geven waarom je vraagt. Daarom zei Hij:

“Tot nu toe hebben jullie nog niet in mijn naam
gebeden. Bid en jullie zullen ontvangen. Dat zal
jullie grote vreugde geven.” (Johannes 16:24 HTB)

(ACTIVITEITEN)

Omcirkel de letter met het juiste antwoord

(1. Welke van deze uitspraken is goed?

A. God kan je niet horen, want er zijn veel mensen
tegelijkertijd aan het bidden

B. God heeft het te druk met de problemen in de
wereld

C. God heeft het te druk met gebedsverzoeken van

mensen
D. God heeft het nooit te druk om jouw gebed te horen

2. God kan alles tegelijkertijd, want Hij is God.
A. Waar B. Niet waar

3. Welke van deze uitspraken is waar?
A. God geeft niet wat je gevraagd hebt als een ander
kind hetzelfde al gevraagd had

.

16



De heer hoort je graag bidden

(B

. God geeft niet wat je gevraagd hebt, omdat Hij daar R

soms geen zin in heeft
C. God heeft geen tijd om naar het gebed van iedereen
te luisteren
D.Het gebeurt nooit dat God je iets niet zou geven
vanwege dat iemand anders het al gevraagd had

4. Hoe gaat God met je om als je bidt?

A. Hij geeft je alle aandacht, alsof Hij alleen naar jou
luistert

B. Als Hij klaar is met de gebeden van anderen luistert
Hij pas naar jou

A.Hijwil zeker weten dat je echt nodig hebt waar je
om vraagt

D. Hijwil dat je zo snel mogelijk klaar bent met bidden

5. Welke klopt?
A. God luistert wel, maar Hij hoort je niet altijd
B. God luistert NIET, dus hoort Hij je ook niet
C. God zal je horen als je schreeuwend bidt
D. God luistert altijd als je bidt
- J

17



HOOFDSTUK VIER

_ _BIDVANUIT____
JE HART

“Hoe kan ik bidden vanuit mijn hart?”




Bid vanuit je hart

ommige kinderen worden geleerd om gebeden
op te zeggen. Ze hebben zelfs gebedenboeken

waaruit ze deze gebeden opzeggen. Als ze deze
gebeden hebben opgezegd, denken ze dat ze hebben
gebeden.

Gebeden opzeggen betekent gebeden bidden die je uit
je hootd hebt geleerd, van een boek of een persoon. Je
gedachten kunnen malkkelijk afdwalen als je gebeden
opzegt. Om een goede tijd met de Heer te hebben moet
je vanuit je hart bidden. Bidden vanuit je hart maakt
bidden spannender en leuker.

“Hoe moet ik dan vanuit mijn hart
bidden?” Vraagje misschien.

Bidden vanuit je hart, is dat je je
aandacht gericht houdt op het ding waar
je over bidt. Sommige kinderen worden snel
afgeleid als ze bidden. Kijk, tijdens het
bidden is het niet een goed
moment om over ijsjes of
speelgoed na te gaan
denken. Je gaat dan ook
geen spelletjes spelen of
om je heen kijken wat
anderen allemaal doen.

19



Laten we bidden

Nee! Laat je hart meedoen
met je gebed, door je te
concentreren op het ding
waarvoor je bidt.

Als je je aandacht bij het

gebed houdt, zal het
maldeelijk zijn om van
de Heer te horen en
ook antwoorden te
ontvangen. Je zult
ontdekken dat
bidden geen religieuze activiteit is, maar een tijd van
hechte omgang met de Vader, Die in staat is om meer te
doen dan wat jij Hem vraagt.

Geen wonder dat de Bijbel zegt:

“Want als een goed en rechtvaardig mens God
om iets bidt, heeft dat een geweldige
uitwerking.” (Jakobus 5:16b HTB).

Daarom vind ik bidden zo fijn, want ik ontvang altijd
antwoorden als ik bid. En terwijl ik bid spreekt de Heer
tot mij, en geeft me richting in de dingen waar ik mee
bezig ben. Daarom ben ik heel succesvol in alles wat ik
doe. Jij kunt dit ook ervaren, als je ter harte neemt wat

il je leer in dit boek.
20



Bid vanuit je hart

(ACTIVITEITEN)

Omcirkel de letter met het juiste antwoord

caowp

@ 3 1

o a

QW p W

=

Wat betekent bidden vanuit je hart? Het N

betekent

hardop bidden

het “Onze Vader” bidden

een gebed opzeggen wat in een boekje staat
je aandacht bij je gebed houden, zonder
afgeleid te worden

Wat moet je doen als je bidt vanuit je hart?

Je gedachten gericht houden op wat je zegt

Je ogen open doen om te kijken wt er gebeurt

om je heen

Gebeden opzeggen die je uit je hoofd hebt geleerd
Dezelfde woorden steeds blijven herhalen

Wanneer je bidt vanuit je hart

het zal gemaldkelijk zijn om van de Heer te horen.
het zal gemaldkelijk zijn om afgeleid te worden.
het zal gemallkelijk zijn om te zien hoe lang je hebt
gebeden.

het wordt gemaklelijk om moe te worden.

21



HOOFDSTUK VIJF

— DE NAAM VAN JEZUS —

“Maakt de Naam van Jezus echt een verschil?”

Waarom
moet ik bidden)
inde Naam )
van Jezus?

2

@0@3



De naam van jezus

idden tot de Vader in de Naam van Jezus is

belangrijk. Want jedere keer als we bidden in de

Naam van Jezus, hoort God ons en antwoordt
Hij ons. Misschien vraag je je af: “Waarom moeten we
in de Naam van Jezus bidden?”

De Naam van Jezus is almachtig. De macht van Zijn
Naam zit niet in hoe je het moet spellen of uitspreken;
zelfs niet in hoe hij Idinkt; de macht zit in Degene die
deze Naamdraagt —JEZUS.

Stel je voor dat een klasgenoot naar je toekwam en zei:
“De directeur wil je spreken.”

Ik weet zeker dat je meteen snel mee zou gaan naar de
directeur. Dat komt omdat je weet dat de directeur de
baasisen dus autoriteit heeft.

De Naam van Jezus heeft autoriteit over alles in de
hemel, op aarde en onder de aarde. Daarom is Zijn
Naam almachtig. De Bijbel vertelt ons dat de Naam
van Jezus groter is dan alle andere namen!

“Daarom heeft God Hem ook bovenmate
verhoogd en heeft Hem een Naam
geschonken boven alle naam, opdat in de
Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van
hen die in de hemel, en die op de aarde, en die

23



Laten we bidden

onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden
dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid
van God de Vader.” (Filippenzen 2:9-11).

Volgens de Bijbel, in Handelingen 3:1-8, waren Petrus
en Johannes op weg naar de Tempel om te gaan
bidden. Toen zagen ze een lamme man die aan het
bedelen was bij de Tempelpoort. Deze man had nog
nooit in zijn leven gelopen! In plaats van hem geld te
geven, gaf Petrus hem iets veel groters dan waar hij om
vroeg. Petrus zei tegen de arme, lamme bedelaar:
“Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef
ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta
op en galopen!”

Onmiddelijk sprong de man op en ging lopen. De
Naam van Jezus zorgde dat de lamme man kon lopen.
Halleluja!

De Naam van Jezus is zo geweldig! Jij kunt die Naam
ook gebruiken, en krijgen wat je wilt. Jij kunt bidden
voor de mensen van wie je houdt, zieken genezen, en
duivels uitwerpen. Je kunt zelfs bidden voor de
kinderen in je buurt en land, dat ze de Heer leren
kennen zoals jij. Het zal zijn zoals je gebeden hebt,
glorie aan God! Heb dus altijd vertrouwen, als je in de
Naam van Jezus bidt, dat God luistert. Hij hoort je en
geeft je wat je hebt gevraagd.

24



De naam van jezus

[ACTlVlTElTEN)

Omcirkel de letter met het juiste antwoord

(1. Als je wilt dat je gebed gehoord wordt ____ )
A.moet jein de Naam van Jezus bidden

B. moet je hardop bidden

C. hoef je nietin de Naam van Jezus te bidden
D.moet je in de naam van een engel bidden

2. Waar staat dit vers? “Daarom heeft God Hem
ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een
Naam geschonken boven alle naam, opdat in
de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie
van hen diein de hemel, en die op de aarde, en

die onder de aarde zijn, en elke tong zou
belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot
heerlijkheid van God de Vader.”

A. Matthetis 2:9-11

B. Filippenzen 2:9-11

C. Filippenzen 2:30-31

D. Kolossenzen 2:9-11

3. Wie zei er tegen de arme Jamme bedelaar bij de
Tempelpoort dat hij genezen was?

A. Petrus en Johannes

B. Paulus en Johannes

C. Petrus

\_D. Paulus en Silas )




Hoofdstuk Zes

__DE JUISTE MANIER
OM TE BIDDEN

“Hoe moet ik de Naam van Jezus gebruiken als ik bid?”




De juiste manier om te bidden

Weet je dat er een juiste manier bestaat om te bidden?
Sommige kinderen bidden, maar zien niet dat er wat
gebeurt door hun gebed. Ze vragen zich af: “Waarom
worden mijn gebeden niet beantwoord, terwijl het lijkt
dan dat die-en-die altijd alles van God krijgt wat hij
vraagt?

Het probleem met degenen die bidden en geen
antwoorden krijgen op hun gebeden, is dat ze op de
verkeerde manier bidden. Ze weten niet wat het
Woord zegt over gebed!

In dit hoofdstuk, zal ik je de juiste manier van bidden
laten zien. Dan kun je genieten van elk moment met de
Heer in gebed, en altijd antwoorden ontvangen op je

gebeden.
1. Bid in de Naam van Jezus en niet door Jezus

Er is een groot verschil tussen bidden in de Naam
van Jezus en bidden door Jezus.

Bidden door Jezus kun je vergelijken met vragen aan je
broer of zus om voor jou met je vader of moeder te
praten. Dat zou raar zijn, want je kunt gewoon zelf
naar je ouders gaan om met ze te praten, in plaats van
iemand anders te sturen om met ze te praten.

Je kreeg directe toegang tot de Vader op het moment
27



Laten we bidden

dat je opnieuw geboren werd. Dus je hoeft Jezus niet te
vragen of Hij tot de Vader wil bidden voor jou. Hij wil
dat je Zelf met de Vader praat.

Voordat je gered werd, kon je niet naar de Vader
komen, behalve door Jezus. Daarom is Jezus de enige
weg naar de Vader. Jezus zei:

“Ik ben de enige weg tot de Vader.” (Johannes
14:6b).

Nu je opnieuw geboren bent, moet je tot de Vader
bidden in de Naam van Jezus.

“Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn
Naam, zal Hij u geven.” (Johannes 16:23b).

Als je bidt in de Naam van Jezus, gebruik je eigenlijk
het recht en de macht in die Naam; het is alsof Jezus
zelf aan het bidden is.

2. Bid tot de Vader en niet tot Jezus

Op het moment dat je opnieuw geboren werd, werd
Jezus je 'Grote Broer'. Dus wil Hij niet dat je tot Hem
bidt; Hij wil dat je tot de Vader bidt, in Zijn Naam.
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Er is niks mis mee om Jezus te vertellen hoeveel je van
Hem houdt. Je kunt Hem zelfs aanbidden, prijzen of
danken voor wat Hij voor jou gedaan heeft. Maar je
bidt niet tot Hem; je bidt tot de Vader in Zijn Naam.
Dus het zou bijvoorbeeld niet juist zijn om te bidden:

“Lieve Heere Jezus, ik bid dat U mijn moeder geneest,
in Jezus' Naam”, of: “Heer Jezus, ik vraag om een
nieuwe schooltas, in Jezus' Naam”, of: “Lieve Heere
Jezus, ik bid voor mijn ouders, meesters en juffen en
vrienden in Jezus' Naam. Amen.” enz.

Jezus wil niet dat je tot Hem bidt; Hij zegt dat je tot de
Vader moet bidden met gebruik van Zijn Naam. Zo
krijg je de aandacht van de Vader. En omdat de Vader
luistert, zal Hij ook antwoorden. Volg dus deze simpele
instructie die Jezus gaf, als je bidt:

“Dan hoeven jullie Mij nicts meer te vragen.
Maar Ik verzeker jullie: wat je de Vader ook
vraagt in Mijn Naam - Hij zal het je geven.”
(Johannes 16:23 NBV).

In het kort: als je bidt, bid dan niet tot of door Jezus;
maar bid tot de Vader in de Naam van Jezus.
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(ACTIVITEITEN)

Omcirkel de letter met het juiste antwoord

/1. Als kind van God is Jezus je 'Grote Broer'.
A.Ja B. Nee

2. Als je bidt in de Naam van Jezus, gebruik
je eigenlijk het recht en de macht in die
Naam.

A. Waar

B. Niet waar

C. Misschien

D. Alles wat hierboven staat

3. Jezus wil niet dat je tot Hem bidt; Hij wil
dat je tot de Vader bidt in Zijn Naam.
A. Waar B. Niet waar

.

30



De juiste manier om te bidden

-

4. Welk vers is dit: “Alles wat u de Vader

zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u
geven.”

A. Johannes 23:16
B. Johannes 6:23
C. Johannes 16:23b
D. Johannes 16:2

5. De juiste manier om te bidden is

A. tot de Vader in de Naam van Jezus
B. door Jezus tot de Vader
C. tot Jezus in de Naam van Jezus

D. tot de Vader in de naam van een engel

\_
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HOOFDSTUK ZEVEN

__ VERSCHILLENDE _
SOORTEN GEBED

“Zijn er verschillende soorten gebed?“
r zijn verschillende soorten gebed in de Bijbel.
Laten we eens kijken naar drie daarvan:

1. Het gebed van voorbede

Voorbede komt van het woord 'voorbidden'. Het
betekent: praten of pleiten voor iemand.

Bijvoorbeeld, stel je voor dat je juf of meester de klas
binnen kwam en zag dat de bloemenvaas op haar tafel
gebroken was. Ze vroeg wie het had gedaan, en de hele
klas wees naar Tom, een van je klasgenoten. Maar net
toen ze hem straf wilde gaan geven, stond jij op en
legde uit dat hij het per ongeluk deed. Toen
veranderde de juf of meester van gedachten. Dan had
je voor Tom gepleit.

Op dezelfde manier ben je voor iemand anders aan het
pleiten bij de Heer, als je voorbede doet in gebed. Als
Gods kind, heb je een verantwoordelijke taak om te

bidden voor je familie, ouders, vrienden, buren en je
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land. Het is een belangrijke en kostbare
verantwoordelijkheid.

“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen
gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en
dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid
voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we
rustig en ongestoord kunnen leven, in alle
vroomheid en waardigheid.” (1 Timotheis 2:1-2
NBV).

Er zijn verschillende verhalen in de Bijbel van mensen
die voor anderen voorbede deden. Mozes was een
voorbeeld. Hij deed voorbede voor de kinderen van
Israél toen ze gezondigd hadden, en de Heer vergaf hen
(Exodus 32:31-32). En het gebed van de Christenen in
Jeruzalem redde Petrus van de dood: hij werd uit de

gevangenis gered door een engel (Handelingen 12:3-
11).

Er zijn kinderen die in het
ziekenhuis liggen, anderen
wonen in weeshuizen, en er
zijn kinderen die niemand
hebben om voor hen te
zorgen. Als jij voor ze
bidt, dan maak je het
mogelijk dat Gods wil in

hun leven wordt gedaan.
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2. Het gebed van overeenkomst

Het gebed van overeenkomst is als twee of meer
mensen samenkomen om voor iets of iemand te

bidden.

Het verhaal van Daniél en zijn vrienden in de Bijbel is
een goed voorbeeld van het gebed van overeenkomst.

Koning Nebukadnezar had een verwarrende droom.




Verschillende soorten gebed

Hij beval alle wijze mannen in zijn koninkrijk, om hem
te vertellen wat hij gedroomd had en ook wat het
betekende, maar niet één van hen kon dat. Dat maakte
de koning heel boos, en hij zei dat al zijn wijze mannen
gedood moesten worden. Maar toen Daniél hoorde van
dit bevel van de koning, riep hij zijn vrienden. Ze baden
ervoor en God liet de droom aan Daniél zien:

“Diezelfde nacht nog kreeg Daniél een visioen
waarin hem het geheim werd onthuld. Toen prees
hij de God van de hemel” (Dani¢l 2:19 GNB).

Toen beloonde de koning Daniél met een hogere positie
en maakte hem de president van heel Babel, en het
hoofd van alle wijze mannen in het koninkrijk Babel.
Hallelujal!

3. Het gebed van dankzegging

Dit gebed gaat over dat je de Heer bedankt, prijst en
aanbidt, om wat Hij voor jou heeft gedaan. En voor je
familie, vrienden, kerk en je land.

David was iemand die een dankbare houding had, en
hij bad vaak op deze manier.

“Het is goed de Here te prijzen. God,
Allerhoogste, het is goed lofliederen te zingen tot
eer van Uw naam... Er is grote blijdschap in mijn
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hart, Here, als ik denk aan alles wat U doet. Ik

juich over alles wat U hebt gemaakt.” (Psalmen
92:2,5 HTB).

De Bijbel vertelt het verhaal van een melaatse man.
Die kreeg nog veel meer dan hij verwachtte, omdat hij
dankbaar was. Op een dag kwam Jezus bij een dorp,
waar hij tien melaatsen ontmoette en genas. Ze gingen
allemaal hun eigen weg, behalve één van hen. Die
kwam terug om Jezus te bedanken. Daardoor werd hij
niet alleen genezen, maar elk gedeelte van zijn

lichaam wat door de melaatsheid was aangetast werd
helemaal hersteld (Lukas 17:11-19).

Dankbaar zijn is een houding die je jezelf moet
aanleren. Als je dankbaar bent, ontvang je veel meer
wonderen en

zegeningen van
de Heer.

Dus: prijs de

Heer, en laat je
dankzegging vandaag
een teken zijn van hoe
dankbaar je bent voor
alles wat Hij voor je deed.
De Heer verdient al jouw
prijs en aanbidding.
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(ACTIVITEITEN >

Omcirkel de letter met het juiste antwoord

[1. Noem de drie soorten gebed die in dit )

hoofdstukbesproken worden. Het gebed
van
(I)—— (II) ————en (III)

2. Wat klopt er, over het gebed van voorbede?
A. Je bidt tot de Heer voor iemand anders

B. Je bidt alleen voor jezelf

C. Ze Kloppen allemaal niet

D.Ze kloppen allemaal

3. In het gebed van overeenkomst, moeten er
A. Tenminste twee mensen zijn

B. Een persoon zijn

C. Een of meer personen zijn

D. Alles wat hierboven staat klopt

4. Wat doe je als je het gebed van
dankzegging bidt?

A. je prijst en aanbidt God

B. Je klaagt over de dingen die je niet hebt

C. Je bidt tegen pesters op je school

D. Je bidt voor andere mensen

5. Maak de zin af: “Als je dankbaar bent,
ontvang je*

A. meer wonderen en zegeningen van de Heer

B. meer kracht om te bidden

C. kadootjes van je ouders

\D. nieuwe ideeén als je aan het leren bent y




HOOFDSTUK ACHT

—GEBEDSHOUDINGEN —

“Moet ik knielen als ik bid?”’

Is ik je zou vragen om een houding te kiezen
om te bidden, zou je waarschijnlijk knielen
f staan kiezen. Maar er zijn ook andere

gebedshoudingen, zoals zitten, liggen
en zelfs je handen opheffen.

De verschillende
gebedshoudingen hebben niets
te maken met of God je kan
horen; waar het om gaat is dat jij
je aandacht bij je gebed houdt.
Dus of je nu zit, staat, ligt, of
je handen opheft, zorg
ervoor dat je hart op de Heer
gericht is, dan zal Hij je
horen en antwoorden. De
Heer zei: “Als je roept,
geef ik antwoord;
schreeuw je om hulp, Ik
ben er.” (Jesaja 58:9a
GNB).

Er zijn verschillende

Knielende houding houdingen die je kunt

L aannemen als je bidt.
(Efeziérs 3:14) Dit zijn er een paar.



Gebedshoudingen

Staande houding
(Markus 11:25)

Zittende houding
' (2 Samuél 7:18)
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Liggende houding
(Psalmen 149:5)

Opgeheven handen houding
(1 Timothets 2:8)



Gebedshoudingen

CACTIVITEITEN )

Omcirkel de letter met het juiste antwoord

1. Kan je gebedshouding ervoor zorgen dat God je
niet hoort ?

A. Ja, dat kan

B. Nee, dat kan niet

C. Soms kan dat wel zo zijn

D. Meestal niet

2. Hoeveel houdingen werden er genoemd in dit
hoofdstuk ?

A. Vier

B. Vijf

C. Zes

D. Zeven

3. Maak dit vers af van Jesaja 58:9a (GNB): “Als je
roept, geef ik antwoord; schreeuw je om hulp,”

A. Dan hoor ik je, maar geef ik geen antwoord

B. Ik ben er

C. Zal ik je niet horen

D. Zal ik naar je toe komen

4. Kun je de verschillende gebedshoudingen
opnoemen, waar het over ging, zonder in je boek te
kijken?

5. Je hebt nu zoveel geleerd over bidden, welke
nieuwe dingen ga je doen als je gaat bidden? Schrijf
ze hieronder op:

\_
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HOOFDSTUK NEGEN

___VOORBEELDGEBED____
EN VOOR JOU

“Het is tijd om te bidden.”

u je geleerd hebt hoe je moet bidden, moet je

meteen beginnen met oefenen van wat je

hebt geleerd. Dit is jouw moment, en de Heer

wil je graag horen

bidden. In
Jeremia 33:3
(GNB) zegt
Hij tegen jou:




Voorbeeldgebeden voor jou

“Roep Mij en Ik zal je antwoord geven. Ik, de
Heer, de God van Israél, zal je over grootse en
ondoorgrondelijke dingen vertellen, waarvan je
geen weet hebt.”

Hieronder staan voorbeeldgebeden die je op weg
helpen, en die je zullen helpen om de juiste woorden te
zeggen als je bidt.

A Voorbeeldgebed voor jezelf

Lieve Vader, dank U voor Uw Woord dat ik
ontvangen heb door dit boek. Ik heb het met
blijdschap en geloof ontvangen. Ik ben versterkt,
om alles wat ik geleerd heb te gaan gebruiken. Ik
verklaay: als ik Uw Woord te werk stel, zorgt dat
in mij voor de juiste resultaten, in Jezus' Naam.

Dank U Heer dat U me zegent. Ik ben gezegend in
geest, ziel en lichaam. Ik ben gezegend in mijn
uitgaan en binnenkomen. Ik heb een gezond
verstand, ik wandel in uitmuntendheid, succes
en overwinning. Ik ben voorspoedig in alles wat
ik doe, in de Naam van Jezus.

Dank U Heer, Uw wijsheid werkt in mij. Die
maakt dat ik op de juiste manier denk, praat en
handel. Ik wandel in genade, want de kennis van

Gods Woord is toegenomen in mijn leven. Ik leid
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een leven van gunst. Ik wandel in de zegen en
glorievan de Heer, in de Naam van Jezus. Amen.

Een Voorbeeldgebed om voorbede voor je land te
doen

Lieve Heer, dank U dat U mij herinnert om te
bidden voor ons land. 1k bid dat Uw vrede steeds
zal regeren in ons land, en dat U onze regering de
genade en wijsheid geeft om ons geweldige land
op de juiste manier te leiden en in de richting van
Uw wil. Ik bid dat u hen de moed geeft om onze
zaken in rechtvaardigheid en gerechtigheid te
regeren, zodat de inwoners hun leven in
goddelijke eerbied en waarden kunnen leven, in
de Naamvan Jezus.

Ik verklaar dat het Evangelie vrije doorgang
heeft door heel ons land, en het Woord van God
groeit sterk en neemt overal de leiding. 1k bid dat
Uw kinderen vrijmoedig zijn om op te staan voor
het Woord, en het met grote kracht verkondigen
in heel dit land; en dat er dagelijks zielen
gewonnen worden voor het Koninkrijk, in Jezus'
Naam.

Ik bestraf elke geest die geweld en vernieling wil
veroorzaken in onze families, steden, provincies
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en buurten. Ik eis dat zij hun werkzaamheden en
plannen stoppen binnen onze grenzen, in Jezus'
Naam.

Ik verklaar dat door heel het land de lofprijs van
God en de kennis van Gods Woord ontspringt, en
dat het Evangelie voorspoedig is tot de einden
vande aarde, in Jezus' Naam. Amen.

Een Voorbeeldgebed van Overeenstemming

Lieve Vader, Uw Woord zegt: "Als twee van u het
hier op aarde eens zijn over iets dat u mijn
hemelse Vader vraagt, zal Hij het voor u doen.'
Dank U voor het voorrecht van bidden in
overeenstemming met andere gelovigen.

We bidden voor mede-Christenen over de hele
wereld, dat hun geloof gesterkt wordt in de Heer.
Dat ze meer en meer grocien in genade en in de
kennis van onze Heer Jezus Christus. We bidden
voor degenen die vervolgd worden vanwege het
Evangelie, en degenen die onrecht aangedaan
worden, dat ze gesterkt worden door de kracht
van de Heilige Geest.

We bidden voor degenen die ziek zijn en in
ziekenhuizen liggen. We verklaren dat ze genezen
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zijn en in gezondheid hersteld worden. We
verklaren dat hun toestand wordt omgekeerd
ten goede, om in lijn met Uw Woord te komen, in
Jezus' Naam.

We staan op tegen de daden van de duivel in
onze families, scholen en landen; we verklaren
dat die daden verhinderd worden in de machtige
Naam van Jezus. Amen.

Een Voorbeeldgebed om te Danken

Lieve Vader, ik aanbid U vandaag, want U
alleen bent verheven en U bent alle eer en glorie
waard. U bent de genezer, de voorziener, en
degene die alle goede dingen geeft. Uw Naam is
groot, en Uw heerschappij blijft voor altijd. Uw
liefde, genade en barmhartigheden vullen de
aarde! U wordt verheerlijkt in mijn leven, en op
heel de aarde, in Jezus' Naam.

Bedankt dat U mij bracht in een leven van
doorgaande overwinning! Ik aanbid U
vandaag, vanuit de grond van mijn hart, voor
Uw liefde, goedheid, genade en liefdevolle
barmhartigheden! Uw daden in mijn leven zijn
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groot en machtig, Uw wegen zijn zo wonderlijk.
U bent mijn licht en mijn redding; U bent mijn
levenskracht.

Ik dank U en prijs U, want U heeft mijn leven
mooi gemaakt. Ik ben excellent, ik ben gezond, ik
ben slim, ik ben gezegend en heb gunst van U. En
door U zal ik nog grotere dingen doen, en de
leiding nemen. Halleluja!

Uw Woord werkt in mij, en dat vier ik. Ik ben
blij, want U gaf mij eeuwig leven. Ik ben zo blij
met de Naam van Jezus; de Naam boven alle
namen. Elke dag is mijn geest open om U een
lofoffer te geven, de woorden die uit mijn mond
komen: dank en eer aan Uw Naam, voor eecuwig
en altijd, in Jezus' Naam. Amen.

Dit is een goede manier om te beginnen. Maar denk
eraan dat het alleen maar een begin is. Als je Gods
Woord bestudeert, zul je ontdekken dat je woordkeuze
steeds beter wordt. Rapsodie van Realiteiten voor
Jonge Lezers is een goed dagboekje om te gebruiken
in je persoonlijk studie. Er staan inspirerende stukjes
in, geloofsvolle belijdenissen en gebeden die je zullen
helpen om een rijke omgang met de Heer te hebben.

Nu je op de juiste manier bidt, kun je altijd genieten

van een blij en overwinnend leven in Christus.
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(ACTlVlTElTE@
é N\

Doe nu deze belijdenissen vol van geloof :

Ik ben een kampioen in dit leven. Ik heb gunst
gekregen en ik heb de overwinning. Ik boek
vooruitgang, ik ga in mijn leven alleen maar
omhoog en vooruit, in de Naam van Jezus.

Ik ben een succes. Ik blink uit, in alles wat ik
doe, want ik heb een uitmuntende geest.

De wijsheid van God werkt machtig in mij,
dus ik zal nooit de weg kwijt raken. De kennis
van God neemt toe in mijn leven, en ik groei in
genade!

Groter is Hij Die in mij is dan hij die in de
wereld is. Ik geef nooit op. Ik ben meer dan
een overwinnaar.

De glorie van God is over mij opgegaan. God
leeft in mij; daarom ben ik versterkt, en vol
energie. Ik heb kracht en macht gekregen, en
ik kan alles aan.

Mijn toekomst is stralend en vol glorie, ik kan
niet falen of verslagen worden. Ik heb super
veel gunst ontvangen, ik leef in overvloed,
\ want ilkkben Gods kind. Halleluja! )
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